
Dringende 
campagne 
 voor het redden van meer dan 32.000 
politieke gevangenen en 
mensenrechtenactivisten in Iran 
 
Hamid Nouri, een misdadiger die in 
Zweden werd veroordeeld wegens 
misdaden tegen de menselijkheid en 
deelname aan de moord op 30.000 
politieke gevangenen, is uitgeleverd aan 
Iran.  
 
Het dictatoriale regime van de moellahs 
verwelkomde deze crimineel met 
bloemen, en in een televisietoespraak 
spotte hij met de gevangenen en hun 
families: "Zie je, ik ben terug in Iran, ik ben 
in Teheran!".  
 
Deze boodschap is niet alleen een signaal naar de wet en rechters, maar ook een 
boodschap aan de gevangenen in Iran. De vrijlating van deze "oorlogsmisdadiger" 
is een belediging voor de rechtsstaat, mensenrechten en democratie in de 
moderne wereld. 
De verzwakte en wanhopige dictatuur van de moellahs probeert, na het verlies 
van hun belangrijkste pion van onderdrukking en moord, Raisi, zich machtig te 
tonen door middel van deals, propaganda en brute onderdrukking. Deze deal is 

bedoeld om de brede en diepe sociale beweging in Iran, die streeft naar vrijheid, rechtvaardigheid en mensenrechten, te 
onderdrukken en te blokkeren. 
De vrijlating van Hamid Nouri op zaterdag 15 juni 2024, een van de verantwoordelijken voor de massamoord van 1988, is een 
schandelijke en onverdedigbare actie die het regime van de moellahs en zijn folteraars en beulen aanmoedigt om door te 
gaan met genocide, misdaden tegen de menselijkheid, gijzeling en terrorisme. Dit is een verraad aan de mensenrechten en 
een schending van het bloed van alle martelaren van de vrijheid, de gemartelden en hun rouwende families. Het uitleveren 
van deze oorlogsmisdadiger aan het mensenslachterregime van Iran geeft hen de zekerheid dat als criminelen in andere 
landen door de rechtspraak worden gepakt, zij hen door middel van gijzeling zullen terughalen. 
Terwijl de Waarheidscommissie van de Verenigde Naties, gekozen met onder andere de stem van Zweden, landen wereldwijd 
heeft opgeroepen om verantwoordelijken voor misdaden tegen de menselijkheid in Iran te berechten binnen hun eigen 
rechtsstelsel, is de vrijlating van beul Hamid Nouri een schending van Zwedens internationale verplichtingen. Het is ook een 
duidelijke minachting voor het Zweedse rechtssysteem, rechters en aanklagers, die nu de resultaten van vijf jaar werk 
verloren zien gaan. 
 
Van augustus 2021 tot november 2023 hebben vrijheidslievende Iraniërs in ballingschap, samen met internationale juridische 
comités en mensenrechtenactivisten, meer dan 121 demonstraties, bijeenkomsten, protesten en persconferenties gehouden 

 



buiten de rechtbanken in Stockholm. Veel van deze sit-ins en demonstraties vonden 
plaats onder barre weersomstandigheden, zelfs bij temperaturen van min 20 graden 
Celsius.  
 
Gevangenen, gemartelden, aanklagers en families van slachtoffers van de 
massamoord veroordelen de vrijlating van deze oorlogsmisdadiger sterk en kijken 
naar jullie steun om hun dierbaren in de kerkers van het Iraanse regime te redden. 
Hun stem moet gehoord worden voor gerechtigheid, menselijkheid, en het recht op 
leven dat het Iraanse regime hen heeft ontnomen.  
 
Daarom uiten wij onze diepe bezorgdheid over het lot van duizenden onschuldige 
gevangenen in de gevangenissen van het Iraanse regime en hun families. Om een 
slachting en massamoord in Iran te voorkomen, vragen wij eenieder van jullie om als 
een humanitaire plicht de campagne voor hun redding te steunen. 
 
We mogen niet toestaan dat de mensenrechtenwetten van Europa het slachtoffer 
worden van Iraans gijzelingschantage en dat onze rechtbanken een toevluchtsoord 
voor moordenaars en verkrachters worden. Met protestacties en hulp van juridische 
experts moeten we ervoor zorgen dat onze gerechtelijke systemen herhaling van dit 
verraad voorkomen, en we zullen niet rusten tot dit doel is bereikt. 
 
We kloppen op de deuren van jullie harten, we reiken uit naar ieder van jullie, en 
we brengen elk beetje bewustzijn en menselijk geweten in dienst om tegen de 
onderdrukkers te staan, niet op te geven, en de hulpbehoevenden bij te staan. 
 
Help ons nu, de druppels van jullie steun, vriendelijkheid en vrijgevigheid zijn de 
zonne-energie voor deze zaak. We moeten en kunnen weerstand bieden en redden. 
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